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Ophalen van de grijze
container op vrijdag

13 oktober

Ophalen van oud papier op
zaterdag 7 oktober vanaf

08:30 u

Bibliotheek open tijdens
openbare bijeenkomsten overdag

Email redactie:

broekerredactie@broekstreek.nl

Colofon
De Broeker is een uitgave van Plaatselijk Belang de
Broekstreek en verschijnt 11x per jaar, donateurs
ontvangen deze, op verzoek, gratis.

Distributie:
Marga Meppelink
Steendervalsweg 29
Mantinge   tel. 552456

Advertenties:
Aanvragen via email.
Wijzigingen e/o vernieuwingen via email

Drukker:
Drukkerij Kerkhove Beilen

Bezorging:
De Broeker wordt, voor deze uitgave, rondgebracht
door:

Dames volleybal

Volgende uitgave:
TIOS 66

Bezorging in Westerbork door:
Gea Beuker
Als de contactpersonen van de verenigingen, clubs,
enz. Wijzigen dit dan direct doorgevemn aan Marga
Meppelink.

Verschijningsdatums:
28 oktober
25 november
23 december
27 januari
24 februari
23 maart
20 april
25 mei
13 juli
7 september
19 oktober
23 november
21 december

Kopij e/o foto’s/ afbeeldingen kunnen
tot en met de maandag voor de
verschijningsdatum worden
ingezonden.
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Nieuws van het Dagelijks Bestuur van Plaatselijk Belang

Buurtbus
Na het wegvallen van buslijn 37 hebben de belangenverenigingen van Nieuw-
Balinge, de Broekstreek en Witteveen de handen ineengeslagen en zijn aan de
slag gegaan met de buurtbus. Het heeft al heel wat keren in de Broeker gestaan.
Inmiddels is het zover dat het nieuwe bestuur van Buurtbus BNW compleet
is, zelfstandig functioneert en inmenging van plaatselijk belang niet meer
nodig is.
12 december gaat de buurtbus rijden met een vaste route, dagelijks tussen
7 en 19 uur.
Kosten: € 2,00 per rit.

Nieuwe werkgroep Kunst en Cultuur de Broekstreek
Er heeft zich een nieuwe werkgroep onder Plaatselijk Belang geschaard, namelijk de werkgroep Kunst en Cultuur de
Broekstreek. Ze leggen zich nu vooral toe op de expositie “kunst en cultuur verbindt de Broekstreek” in november. Er
zullen niet jaarlijks tentoonstellingen gehouden worden, maar hopelijk wel om de paar jaar.

Optrommelen
De optrommelactie is 16 september van start gegaan: met een huifkar en begeleid door het getoeter van de boerhoorns
van Garminge, Balinge en Mantinge werden de eerste trommels uitgezet. Het belangrijkste in de trommel is natuurlijk
het formulier waarop je kunt aangeven wat er volgens jou niet mag ontbreken in onze dorpsvisie. Minder belangrijk,
maar net zo leuk is dat er voor elk huishouden in de trommel een Broekstreekvlaggetje zit en een Broekstreeksticker!

Foto’s van de 16e september hieronder en hiernaast

Nieuwe website
Aangezien de huidige “oude” website niet aangepast kan worden, hebben we besloten een nieuwe website te laten
maken. Er wordt aan gewerkt. Hopelijk kunnen we deze dit jaar nog presenteren.

Arnold, Dennis, Hans, Inge en Kim

Hendrik Pauw met boerhoorn
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Leonie overhandigt de eerste trommel
van “haar” route in Garminge.

Sanne met de bewoner van het eerste
huis op een van de routes in Garminge.

Leni geeft de trommel af bij
Ad en Saskia op de
Ekkelkampen in Mantinge.

Arnold overhandigt de trommel aan
Freya en Jan Joling in Balinge
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Broekstreek de moeite waard

Kunst en cultuur verbindt de Broekstrekers

De voorbereidingen voor de expositie ‘Kunst en Cultuur verbindt de Broekstrekers’ in het Broekhoes in Balinge zijn in
volle gang. Op onze uitnodiging om mee te doen hebben diverse Broekstrekers gereageerd. Belangstellenden die mee wil-
len doen aan deze expositie kunnen zich nog aanmelden tot 13 oktober 2023.

In De Broeker van augustus heeft u kunnen lezen dat ‘Kunst en Cultuur verbindt de Broekstrekers’ het motto is van de ex-
positie. De bedoeling is dat de Broekstrekers elkaar door creativiteit leren kennen en inspireren. De contacten opgedaan
tijdens weekend kunnen uiteindelijk leiden tot meer verbinding tussen inwoners.

De expositie is bedoeld voor:
�� Broekstrekers die actief zijn als amateur en professioneel kunstenaar;
�� Broekstrekers die op hun eigen manier zichtbaar maken wat zij onder het thema ‘verbinding’ verstaan;
�� Broekstrekers, zowel kinderen als volwassenen, kunnen tijdens het expositieweekend meedoen aan leuke creatieve

workshops;
�� Belangstellenden uit de Broekstreek en daarbuiten met belangstelling voor onze activiteiten.

Tot nu toe hebben we meer dan 20 aanmeldingen ontvangen! Maar er kunnen nog meer aanmeldingen bij.

Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 13 oktober 2023 op emailadres liaenmaxvdvelde@gmail.com voorzien
van: naam, contactgegevens en beschrijving bijdrage, zo mogelijk met foto’s.

Voor informatie en/of vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met:
Koby ter Bork, emailadres kobyterbork@hotmail.com, mobiel 0612962729

Meer info over deze expositie in De Broeker van oktober.

Doe mee en/of kom kijken op:
�� Vrijdag  17 november 2023 van 20.00u – 23:00u (opening 20.00 uur);
�� Zaterdag  18 november 2023 van 10:00u – 17:00u;
�� Zondag  19 november 2023 van 10:00u – 17:00u.

Organisatieteam:
Koby ter Bork
Cor de Rijcke
Julia Schuit
Lia van der Velde
Jos van der Werff
Ondersteuning Welzijnswerk Midden-Drenthe in de persoon van Gerie Kleine

mailto:liaenmaxvdvelde@gmail.com
mailto:kobyterbork@hotmail.com
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Mantinge op nationale televisie

Opnames van “voor hetzelfde geld”
Inge Gilberts

“Voor hetzelfde geld” is een programma van RTL4 waarin mensen op zoek gaan naar hun droomhuis buiten de stad.
Koopwoningen in de randstad zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden en voor hetzelfde geld kunnen ze dan
buiten de stad meer huis en ruimte krijgen.
Manja en Roelof uit Zoetermeer deden mee en mochten kiezen uit 4 woningen binnen hun budget. Ze kozen de
woning aan de Steendervalsweg in Mantinge om daar eind augustus te gaan proefwonen. Tijdens het proefwonen
verzamel je waardevolle informatie over het huis én over de omgeving. Van buurvrouw Annette had Manja de
“Broeker” van augustus gekregen met daarin een verhaal over de Moeshoek.
En zo werd besloten om daar opnames te maken voor het programma.

Overalls en kruiwagens werden klaargezet en microfoontjes opgeplakt.

Bertus, Ina en Peter van de Moeshoek stonden geroutineerd en ontspannen de vragen te beantwoorden van Manja
en van presentatrice Leonie ter Braak.

Er hoefden weinig filmshots over gedaan te worden. Het meeste ging in 1x goed!
Of Manja en Roelof ook daadwerkelijk het huis gaan kopen? Dat kunnen we begin volgend jaar op televisie zien bij
“voor hetzelfde geld”.
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Bij Ingrid

Wie is Ingrid Smits?
Inge Gilberts

Al meteen aan het begin van de oprijlaan naar de boerderij van
Ingrid maak je kennis met haar dierenschare: aan de ene kant
grazen haar paarden en aan de andere kant lopen twee Walliser
Schwarznase (schapen) in het weiland. En op het erf zelf word je
begroet door een viertal blaffende honden en zie je overal kippen
rondscharrelen. Niet direct zichtbaar, maar zeker aanwezig zijn de
pauw en de kattenpopulatie van in totaal 5 stuks. Er zitten wat
“kneusjes” bij die Ingrid liefdevol heeft opgenomen. Het dierenasiel
weet haar te vinden als er een goed huis wordt gezocht voor een
oud beestje dat niet gemakkelijk te plaatsen is.

“Ik leef met de natuur en de dieren” vertelt ze. Bewust is de keuze
gemaakt voor het wonen in het buitengebied: rustig, groen en van
de weg af. Ze zou nog wel stiller willen wonen midden in de natuur
en meer land willen hebben dan nu om ook ruimte te kunnen
bieden aan pensioenpaarden. Maar dat zit er momenteel niet in.
Het is ook druk genoeg zo.

Samen met haar partner Ake woont ze nu 9 jaar in de fraaie
staatsboerderij aan de Mepperstraat. Het achterste gedeelte werd
eerst verhuurd als vakantiewoning, maar is inmiddels het atelier
van Ingrid geworden. Want creatief is ze: ze maakt en verkoopt
schilderijen (bij

elke verkoop gaat een percentage naar een goed dierendoel), geeft
kerst- en paasworkshops en workshops “pastel tekenen”. De
meeste werken van haar hand zijn op papier gemaakt met
pastelkrijt; sinds kort heeft ze zich het schilderen op doek met
olieverf eigen gemaakt. Dat is weer een heel andere techniek met
ook weer andere benodigdheden. Weer een andere techniek is het
schilderen op glas waar ze zich op korte termijn op wil gaan
toeleggen en Ingrid geeft aan interesse te hebben in raku-
keramiek, een bijzondere manier van pottenbakken. Maar, dat is
meer voor de komende winterperiode. Nu is er nog volop te doen
buiten in de tuin en trekken ze er met het mooie weer graag op uit
met de fiets.

Dieren hebben altijd een belangrijke rol in haar leven gespeeld.
Ook al is ze een stadse (uit Groningen) en was er thuis niet veel
ruimte voor het houden van dieren, er waren wel altijd wat dieren
in huis. En later, toen ze naar een dorp verhuisden was Ingrid
altijd te vinden bij de paardenstallen.

(Vervolg op page 13)
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Haar beroep? Ze heeft van alles gedaan en noemt zichzelf
er één van “12 ambachten, 13 ongelukken”, maar die
ongelukken blijken mee te vallen: jarenlang heeft ze met
succes in de makelaardij gewerkt, zichzelf opgewerkt van
secretaresse tot makelaar. Ze heeft ook een grote B&B in
Zwiggelte gerund, in een band gezongen en is
spelshowleider geweest. Een bijzonder creatief persoon kun
je wel zeggen, zeker omdat ze nu van schilderen haar
beroep heeft gemaakt.

Tot nu toe is Ingrid nog niet heel actief geweest in het
dorpse leven in de Broekstreek, maar daar gaat
verandering in komen. Ze gaat deelnemen aan de expositie
“kunst en cultuur verbindt de Broekstrekers” in november
én ze wil heel graag meedoen met de klaverjascompetitie
die in oktober van start gaat. We gaan dus wat meer van
haar zien!
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Judith Aarts van kapsalon “Thuis met
Haar”
Het kappersvak is mij op het lijf geschreven

Hoe komt een rasechte Brabantse kapster in Westerbork terecht? Judith Aarts
vertelt graag: ze is 57 jaar geleden geboren in het Brabantse land en heeft
daar -met een onderbreking van 8 jaar in Azië- tot haar 17e gewoond. Toen
verhuisde ze naar Rotterdam voor de opleiding tot kapster. Al snel na het
voltooien van de opleiding startte ze een eigen zaak in Rotterdam. Dat liep goed, aan klanten was er nooit gebrek en
Judith werkte veel en graag.
Tot ze een nieuwe liefde ontmoette uit Beilen en besloot samen met hem een nieuw leven op te bouwen in Drenthe. De
prachtige kapsalon van Janneke Oosting in Westerbork kwam te koop en de beslissing was snel gemaakt. Janneke blijft
overigens ook in de kapsalon werken.
Judith is flexibel in haar werktijden: ze vindt het geen probleem om een keer ’s avonds te knippen. Het kan allemaal in
overleg. Ze ziet nieuwe klanten graag komen en past zich moeiteloos aan!
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De zon al blakend aan de hemel, kwart over acht in de
ochtend van 6 september 2023. Parkeren bij kerkelijk
centrum De Voorhof in Westerbork. De bus van Lanting
Reizen staat met open deuren op ons te wachten en de
chauffeur verwelkomt alle 45 medereizigers.
Gepensioneerden uit De Broekstreek, Zwiggelte en Elp
gaan gezamenlijk een dagje uit. De Zwiggelers, de Elpers en
de Broekstrekers zijn er allemaal al. De oud inwoners van
genoemde dorpen die inmiddels in Westerbork wonen
laten het langst op zich wachten. Het is nog net als op
school, degenen die het verste weg wonen waren het eerst
op school, zij die vlak naast de school wonen kwamen bijna
te laat. Zorgvuldig worden de presentielijsten afgewerkt
en als iedereen geteld is, op het laatste moment nog een
afmelding, vertrekken we.
Het is als snel duidelijk dat de bus richting de mooie
provincie Friesland gaat. Ergens op de grens tussen
Groningen en Friesland, midden in Surhuisterveen stopt
de bus en worden we bij het uitstappen heel spontaan
verwelkomd door 2 Friese dames in kledij dat passend is bij
Het Ot en Sien museum.
Tijdens het nuttigen van een kop koffie krijgen we

geschiedenis les van een van de dames, ze doet dat op een
zeer aansprekende en voortvarende manier zodat iedereen
goed bij de les is. Als ook het appelgebak op is weten we
weer alles over Hendericus Scheepstra en Jan Ligthart, de
scheppers van Ot en Sien. Ook Cornelis Jetses, illustrator
van schoolboeken en schoolplaten komt ruimschoots aan
bod. De vertelster weet haar verhaal zo enthousiast te
brengen dat je het idee hebt dat genoemde heren net het
koffielokaal uitgelopen zijn. Na de mondelinge introductie
gaan we het museum in, we gaan 100 jaar terug in de tijd.

Het museum is volgepropt met lesmateriaal, kledij, zelfs
een leslokaal en het interieur van een arbeiderhuisje,
materialen uit de zorgsector van toen en de kerkelijke
invloed van toen ontbreekt natuurlijk ook niet. Te veel om
op te noemen, je kijkt je ogen uit en je realiseert je hoe wij,

in vergelijking met toen, in onbeschrijfelijke weelde leven.
Althans in materieel opzicht. De reis is net begonnen, de
dag is nog jong maar ik heb al zoveel gezien en zoveel
indrukken opgedaan dat ik blij ben dat ik vanmorgen
ingestapt ben.
Weer de bus in, alle koppen tellen, er is geen verschil met
schoolreisjes van 60 jaar geleden, heerlijk.
We gaan in westelijke richting dieper het veengebied van
Friesland in en de bus brengt ons naar Eernewoude,
gelegen midden in Nationaal Park "De Alde Feanen".
Earnewald zeggen de Friezen, compleet omgeven door
water, heel veel water. Grote meren, ontstaan door
vervening. We zien de boot al liggen, een fantastische
rondvaartboot met de mooie naam " Marprinses",
eigendom van Rondvaardij Princenhof, de boot wordt in de
reclame aanbevolen als Partyboot. Dat belooft wat.
Iedereen is aan boord en we worden welkom geheten in de
eetzaal, we krijgen een lunch aangeboden. De bediening is
vriendelijk, vooral Tjitske,  en voorziet de tafels in rap
tempo van alles wat je maar bij een lunch kunt wensen,

witbrood, bruinbrood, witte bollen, bruine bollen,
krentebollen, rozijnenbrood, fries roggebrood en alle
denkbare boter en beleg en strooisel. In rap tempo ook,

Op reis met de Seniorenclub.
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maar met gepaste manieren, vullen we de inwendige
mens. We willen naar boven, naar het dek, in de zon over
het blauwe water kijken. Aan de reling op een hoge stoel

turend naar de horizon en genietend van de wuivende
rietkragen en vergezichten. De party kan beginnen. Dit is
het gevoel van de rijken der aarde op hun
miljoenenjachten als een Ari Onassis, Elon Musk, Willem
Alexander. Ik zie ze alle drie aan boord en kijk spiedend
om me heen maar ik zie geen Tina Livanos, geen Jackie
Kennedy, geen Maria Callas,geen Grimes, geen Maxima,
zelfs geen Tjitske. De zon brand wel erg op mijn hoofd,
zonnesteek, toch maar even in de schaduw.
Na een werkelijk prachtige rondvaart, je ziet iedereen echt
genieten, meren we weer af in Earnewald en verlaten het
schip.
De chauffeur brengt ons vervolgens naar Joure waar het
Douwe Egberts museum de deuren voor ons opent.

Uiteraard hier eerst koffie, waarbij we in de ontvangstzaal
luisteren naar de gastheer die ons de
ontstaansgeschiedenis van koffiebrander Douwe Egberts
uit de doeken doet. Hier lopen we door de oude
bedrijfshallen en zien we de presentatie van de koffie
veranderen van koffiebonen naar koffiepads en van
pruttelkoffiekan naar koffiemachines en koffie-automaten.
De vaderlandse geschiedenis wordt weer eens flink
opgeschud, de Nederlandse handelsgeest brengt koffie en
thee van onze overzeese gebieden op de markt in heel de
wereld.
Verrassend is de aanwezigheid van het klokkenmuseum en
het drukkerijmuseum op dezelfde locatie, bedrijven die
meeliften met het succes van Douwe Egberts en gebruik

hebben gemaakt van de mogelijkheden van vervoer over
water bij afzet van hun producten. De zon heeft inmiddels

de temperatuur opgestuwd naar ver in de twintig graden,
gelukkig is er bij het museum een vochtige versnapering
verkrijgbaar.
Genoeg Friesland voor vandaag we vertrekken richting
Drenthe, Hoogeveen is de volgende pleisterplaats. In het
Schnitzelhuys aan de Willemskade is er op onze komst
gerekend en rond etenstijd zitten we allemaal aan een
goede schnitzel en worden we naar behoefte voorzien van
aardappeltjes of patates frites met diverse soorten
groente. Dik voor elkaar. De dorst kan hier gelest worden,
de biertjes, glaasjes wijn en fris vinden gretig aftrek.  Er is
ruim voldoende tijd om lekker te eten en het nagerecht in
de vorm van ijs valt op deze warme dag goed in de smaak.
Allemaal de bus weer in richting Westerbork. Onderweg
gaat Frea met de pet rond voor een attentie voor de
chauffeur en hij waardeert het zeer. Met z'n allen zingen
we in de bus het Drentse volkslied, laten we dat vooral
blijven doen. Ook het Groninger volkslied wordt ten
gehore gebracht door een handvol medereizigers die al
jaren terug het Groninger land hebben verruilt voor de
gezelligheid van Midden Drenthe. We luisteren er met
plezier naar en ze
zijn goed bij stem
die Groningers,
ondanks dat vind
ik het Drentse
volkslied toch
beter klinken.
We hebben een prachtige dag gehad en laten we hopen dat
ook volgend jaar Grietje Spiekman, Hennie Dolfing en Jan
Joling de organisatie van een reis voor "de bejaarden" op
zich willen nemen.

Bij deze meld ik me weer aan.
Bertus Vos
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Hier is weer het nieuws van de Wenteling
We zijn weer begonnen, de kinderen hadden een vakantie opdracht mee.
"Maak een vakantiefoto met de rode clownsneus". ( Deze hadden ze
meegekregen voor de vakantie ). Natuurlijk niet alleen de kinderen, maar de
leerkrachten ook. We hebben alle foto's in de kast in de gang opgehangen, met
daaraan een touwtje en deze verbonden op een grote kaart van Europa, waar
de foto genomen was.

Waarom deze opdracht ? Ons project na de vakantie heet de "grote
vakantieshow". In alle groepen wordt gewerkt over landen, vakantie en alles
wat daarmee te maken heeft.

Bij de Stampertjes is een echte camping in de klas en knutselen ze over de
vakantie, de kinderen zijn zelfs naar een echte camping toe geweest. Ze weten
nu precies hoe het werk op de camping, wat daar allemaal te zien en te doen
is. Welke accommodaties zijn er allemaal en hoe werkt een plattegrond ?

De kleuters zijn ook alweer begonnen met de letterkoffer en zijn druk aan het
werk met puzzels, lego, de I pads, er wordt lekker buiten gespeeld. Kortom,
een goed begin van het schooljaar.

Start nieuwe schooljaar en kinderopvang:
We hebben een fijne en warme start gehad met onze kinderen van Streek IKC de Wenteling.
Leuk ook om te vermelden: er is veel belangstelling van nieuwe ouders/verzorgers voor zowel de peuteropvang als voor
onze school! We hebben met ingang van het nieuwe schooljaar twee nieuwe kinderen mogen verwelkomen op ons IKC.
Tijdens de rondleiding op school gaan er twee leerlingen van groep 6-7-8 mee en vertellen over school. Met veel
enthousiasme vertellen ze over ons IKC, wat kunnen ze dat goed!
Vorige week zijn wij benaderd zij door het organisatieteam van Kunst en cultuur verbindt de Broekstrekers. Alle
leerlingen gaan samen met Julia Schuit en de leerkrachten aan de slag om kunstwerken te maken voor de expositie in
november.

Vriendelijke groeten,
Het team van Streek IKC de Wenteling.
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Ook in de middenbouw wordt er gewerkt aan
de grote vakantieshow, er is onderzoek gedaan
naar het verschil tussen vakanties van vroeger
en van nu, dat hebben de kinderen aan elkaar
gepresenteerd. Er zijn tekstopdrachten
geschreven die over dit onderwerp gaan.
Groep 3 is hard aan het werk op chromebooks,
want dat is nieuw voor ze.
Bij juf Kim hebben de kinderen van groep 3
letters geschreven in scheerschuim.

We starten elke ochtend met een kwartier
stillezen, dat doen we in de bovenbouw en in
de middenbouw, dat is een fijn begin van de
dag.

In de bovenbouw is er met het project onderzoek gedaan naar verschillende soorten vakanties, daar hebben we een
mindmap van gemaakt.
De kinderen hebben een reclame folder gemaakt over een stedentrip. Ze mochten met 2-tallen een briefje grabbelen,
daar stond een wereldstad op. Wat is daar allemaal te doen ?
Er is onderzoek gedaan naar verschillende attracties in onze provincies in Nederland.
Er wordt weer hard gewerkt aan de weektaak, die voor iedereen anders is.

Afgelopen donderdag hadden we de tafeltjesmiddag met de
hele school. De kinderen leggen dan hun spullen neer en
vaders, moeders, verzorgers, opa's en oma's en wie het
verder leuk vindt, mag dan komen kijken in de klas. De
kinderen leggen dan uit wat ze allemaal doen op school en
hoe hun schriften eruit zien.
Dan wordt er vol enthousiasme verteld, want de kinderen
zijn erg trots op hun werk. Ontzettend leuk dat jullie met
zo veel aanwezig waren !

De dingen die op de planning staan zijn natuurlijk de
kinderboekenweek, want die begint al bijna. En de
verkiezing van de grootste pompoen. De kinderen hebben
zaadjes meegekregen naar huis en er zijn grote pompoenen
gekweekt..... Wie zal de grootste hebben ?

Eerst weer tot zo ver, tot volgende maand, groetjes Carla

03-10-2023  10.30 uur    Koffiemorgen
03-10-2023  14.00 uur    Schilderen
06-10-2023  18.00 uur    TIOS
07-10-2023                       25 jarige jubileum BVD
10-10-2023  14.00 uur    Schilderen
13-10-2023  18.00 uur    TIOS
16-10-2023  19.30 uur    Plaatselijk Belang
17-10-2023  14.00 uur    Schilderen
19-10-2023  20.00 uur    Klaverjassen

20-10-2023  18.00 uur    TIOS
24-10-2023  14.00 uur    Schilderen
26-10-2023  20.00 uur    Klaverjassen
27-10-2023  18.00 uur    TIOS

Agenda ’t Broekhoes
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☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕
KOFFIEOCHTEND

3 oktober van 10.30 tot 12.00 uur, 2,00€ per consumptie.
Dan gaan we weer even gezellig bij elkaar zitten. Er komen altijd wel leuke onderwerpen

ter sprake.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Tot ziens op 3 oktober

De koffiedames
☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕

Burgemeesters gaven
startsein voor

Oktober Kindermaand

De burgemeesters van de twaalf Drentse gemeenten heb-
ben op woensdag 13 september het startsein gegeven voor
Oktober Kindermaand. Iedere burgemeester deed dat op
een school in zijn of haar gemeente.
Oktober Kindermaand is een maand vol gratis culturele
activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
Gratis voorstellingen in theaters, workshops in musea en
speurtochten door molens en de natuur. Doel van Oktober
Kindermaand is kinderen kennis te laten maken met kunst
en cultuur in Drenthe. De activiteiten vinden plaats op za-
terdag en zondag.

Deelnemen aan creatieve activiteiten is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. De burgemeesters hebben de kinderen
verteld hoe fijn het is om muziek te maken, toneel te spe-
len of een schilderij te maken. Tijdens het bezoek aan de
school speelden ze met de leerlingen het spel ‘Cultureel de
streep over’. De leerling die het spel won werd op de foto
vereeuwigd met de burgemeester en ontving het eerste
programmaboekje.
Nu, na het startsein van de burgemeesters, kunnen kinde-

ren en ouders een plekje reserveren voor de activiteiten.

Zo’n 90 culturele instellingen hebben dit jaar extra activiteiten voor kinderen ontwikkeld. Er zijn kookworkshops in een
aantal bibliotheken. Kinderen mogen een rijgkaars maken bij kaarsenmakerij Het tweede lichtje in Ruinerwold en het
Dierentehuis in Beilen is speciaal geopend voor de workshop ‘Schilder een asieldier’.

Alle activiteiten staan in een programmaboekje dat op de scholen werd uitgereikt. Het boekje is ook verkrijgbaar bij de
Tourist Informatiepunten en in gemeentehuizen. De activiteiten zijn ook te vinden op https://www.kindermaand.nl/

Oktober Kindermaand wordt georganiseerd door Stichting Kunst & Cultuur.
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